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Beste donateurs, 
In deze Nieuwsbrief:  hoe het gaat mt al onze pensionado’s. Uitbreiding van de 
Kippenbrigade en meer vogels. Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen en werk in 
en rond onze stallen. Onze hoefsmeden. De donateursdag: zondag 21 juli 2024. 
 
Onze paarden en pony: 
De dierenarts hoefden dit voorjaar gelukkig niet te bellen. Met de gezondheid van al onze pensionado’s 
ging en gaat het goed. Door de vele regen konden ze pas laat de wei in. Maar Karin Engelman en ik 
maakten ons  over die weidegang zorgen. Vorig jaar moesten we met spoed de DAP Dokkum bellen  
omdat Pomar plat in zijn stal ging liggen. Hij had zich overeten en dat in de eerste week dat onze dieren in 
een rustig tempo dagelijks wenden aan het nieuwe gras.  Een tweede paard waarvan we weten dat hij heel 
gevoelig is voor verandering in voer is Norbert. En dan is er Rianne. Zij krijgt onmiddellijk 
hoefbevangenheidsverschiijnselen  bij teveel suiker in haar voeding. We werken met voerscans voor kuil en 
hooi, maar wat is het suikerpercentage van vers gras? We besloten tot een heel voorzichtig schema. 
Starten met een kwartier per dag. Als dat goed ging een kwartier langer, dan een half uur erbij en zo heel 
langzaam opbouwen. Zondag 19 mei werd de eerste dag. Onze pensionado’s wisten precies dat het zover 
was. Ze galoppeerden achter elkaar de wei in. Dolden van vreugde al bokkend en steigerend rond. Daarna 

was het eten, eten en 
nog eens eten…. 
Voor Norbert was het 
de eerste keer dat hij 
met het groepje 
Pomar, No Limit, 
Sandro en Nirvana in 
’de ruinenwei’ ging. 
Vanaf zijn komst in 
november was hij dag 
in, dag uit, samen met 
zijn grote kleine vriend 
Macho in de buitenbak 
gegaan. Juist die 
eerste weidegang is 
het beste moment om 
opgenomen te worden 

Norbert in de ruinenwei          Lizzy in de merriewei 
in de kudde andere paarden. Dan zijn ze zo druk bezig met dat heerlijke hoge nieuwe gras dat er groeit, dat 
ze geen tijd hebben om  aandacht te besteden aan een nieuwkomer. Rianne, onze ‘’feministe’’, kan alleen 
met de andere dames en Macho’tje in de wei. Norbert kon daar dus niet bij. Maar vanuit zijn wei zag hij 
vlakbij Macho in ’de merriewei’ en dat stelde hem gerust.  
Avond na avond was het spannend bij de voerbeurt met het speciale oude paardenvoer of een van de 
paarden de bak niet leeg zou eten. Want dat is het signaal: het is mis…Maar het ging goed. Rianne had uit 
voorzorg een z.g. graasmasker om gekregen. Daarmee voorkom je dat ze teveel gras eet. Dat ziet er wat 
luguber uit. Het doet denken aan het masker dat Lector Hannibal droeg in de horrorfilm Silence of the 
Lambs..Op de vierde dag van die week kregen No Limit en Sandro, vaste vrienden, er oog voor dat 
Norbert als nieuwkomer in hun wei stond.  No Limit en Sandro doen vaak denken aan een stel kwajongens. 
Altijd in voor ondeugende streken. Samen blokkeerden ze de toegang vanuit de paddock naar hun wei en 
zo stond Norbert wat verloren in de buitenbak. Pomar kreeg dat door en greep op zijn eigen vriendelijke 
manier in. Hij drong zich voor de andere twee paarden, liep de paddock in naar Norbert toe en begon 
uitgebreid en hartelijk met Norbert te poetsen. Een aandoenlijk gezicht. . 



Pomar’s welkom voor Norbert deed de twee 
kwajongens, No Limit en Sandro, een plekje 
elders in de wei zoeken en Norbert kon achter 
Pomar aanlopend, in alle rust en vrede lekker 
aan het grazen. Pomar en Norbert hadden 
deze winter op stal al uitgebreid 
kennisgemaakt. Onze paarden komen altijd 
met het groepje waarmee ze in de paddock 
staan,  los lopend  de stallen binnen. Pomar 
was al maanden geleden eens doorgelopen 
naar Norbert’s stal om te zien wie nu dat 
nieuwe paard was. Dat verliep heel 
gemoedelijk. Norbert op zijn beurt had daarna 
diverse keren  Pomar’s stal opgezocht. Hij 
bleef voor Pomar’s stal staan en met de 
hoofden over de staldeur heen neuzend 
hadden ze, vriendelijk, wat spelend met  

Pomar (re) en Macho’tje                                                               elkaars halster, duidelijk gemaakt dat ze 
elkaar mochten. Pomar is goeie vrienden met meer paarden: ook Rolinda zoekt hem regelmatig op om 
hartelijk te poetsen. 
Na die ene mooie week in mei waarin onze 
dieren volop genoten van de weidegang was 
het uit met de pret…Het begon  te regenen en 
bleef regenen. Tot 20 juni was het maar drie 
maal mogelijk om ze n de wei te laten. De 
grond was de andere dagen drijfnat. Zo’n 
voorjaar hebben we nog nooit meegemaakt. 
We hopen dat het weer echt gaat omslaan en 
onze dieren weer vaak de wei in kunnen. 
Macho’tje kan in het slechte weer toch vaak 
vers gras eten…. In april zagen we hoe hij, 
zoals Snuitje het hem destijds had geleerd,  
onder het touwtje door dook dat het grindpad 
dat naar de  parkeerplaats leidt afsluit. Daar, 
op de parkeerplaats at en eet hij lekker van        
het gras dat volop langs de randen van het         Rolinda (re) poetsend met Pomar  
 tuintje groeit. Het is ontroerend om te zien hoe goed hij zich herinnert dat hij daar samen met Snuitje lekker 
kon smikkelen van gras als ze de wei niet in konden.. . 
In de vorige Nieuwsbrief was al genoemd dat Rianne’s gebit behandeld zou moeten worden. Op de foto’s 
waren vijf slechte tanden te zien. Ook zij lijdt aan EOTRH, de kwaal waarbij de tanden a.h.w. vermolmen en 
zich een harde, pijnlijke cementlaag op de kaak vormt. Op woensdag 26 juni komt Ines Santos van de 
kliniek in Emmeloord bij ons om Rianne’s gebit te opereren.  
 
Uitbreiding van de Kippenbrigade en meer vogels… 

Onze kippenbrigade is uitgebreid met twee nieuwe Veteraantjes. De 
aanleiding voor hun komst was droevig. Zwarte Fluffy, het leuke 
krielkipje, werd eind vorig jaar erg ziek. Ze had een bloederig 
achterwerk en we brachten haar naar de DAP Dokkum. Daar zijn 
gelukkig dierenartsen die gespecialiseerd zijn in kippen. Zwarte Fluffy 
had een eileider ontsteking. Ze is een week in de kliniek gebleven, 
herstelde goed. Met medicijnen die zeven dagen lang ’s ochtends en ’s 
avonds toegediend moesten worden, kwam ze weer bij ons terug. Vier 
weken lang ging alles prima. Tot ze van de ene op de andere dag in 
januari weer een eileider-ontsteking kreeg. Nog erger dan de eerste 
keer. We brachten haar weer naar de kliniek maar daar is ze helaas die 

Nieuwe kipjes in het gele kastje        avond overleden. Met het lot van legkippen in de vee-industrie zijn we 
begaan. De kippen worden, anderhalf jaar oud en 400 eieren verder, op een 48 uurs transport naar Polen 
gebracht voor de slacht…Het beste is het twee kipjes tegelijk te adopteren. Onze eerste lichting 
Veteraantjes doet het geweldig bij ons en we gunnen graag een tweede lichting datzelfde goede leven. 
Pensioenkipjes passen prima bij ons. Uiteraard zijn hun kosten voor mijn privé rekening. We zijn een kleine 
stichting.  Zaterdag 25 Mei haalde ik de tweede lichting Veteraantjes op in Sint Pancras bij Brenda 
Beemster van de Stichting Red een Legkip. Dat ophalen kan het beste ’s avonds. Dan zijn de kippen in rust 
en kun je ze probleemloos vervoeren. Om 23.30 uur stalde ik de twee kipjes in onze opslagruimte, in de 



grote hondenbench met zand die onze kippen graag gebruiken voor hun stofbad als de paddock te nat is. 
Met eten en drinken. En met het deurtje dicht. 

Zondagochtend stond dat deurtje open…Een van de nieuwe kipjes 
stapte rond maar de andere was nergens te vinden…Twee dagen lang 
zochten we ongerust naar de andere kip. We hadden de week ervoor 
nieuw stro gekregen. Er zaten kieren tussen de balen. Uiteindelijk 
vonden Andre Meijer en Nikki Laamers, onze vaste verzorgers, de kip 
op de vloer, vastzittend onder een overhangend stuk stro. Ze kon van 
daaruit niet zelf opfladderen en weer op de balen komen…Het kipje is 
direct voorzien van eten en drinken en gelukkig:  ze knapte snel op. Er 
viel een pak van ons hart. Nikki en ik hebben onmiddellijk alle 
openingen tussen de balen zodanig gevuld met los stro dat er geen kip  

kipjes voor de kantinedeur                   meer tussen kon komen. En Niikki en Andre voorzagen al onze 
Veteraantjes van vogelringen om hun pootjes. Zo zijn ze direct herkenbaar.  De eerste lichting kreeg groen 
en gele ringen. De tweede lichting rood en blauw. Met die  nieuwe 
lichting ‘’de Sergeantjes Blauw- en Roodpootje’’ gaat het uitstekend. Ze 
werden direct geaccepteerd door alle andere kippen. Hun schichtigheid 
en schuwheid wordt per dag minder. Samen met de eerste lichting 
lopen ze je opgewekt tokkend tegemoet als je  binnen komt. Wetend 
dat er dan een lekker hapje wordt gevoerd: blaadjes sla, mais uit blik 
en gedroogde meelwormen. Karin Engelman en echtgenoot Bennie 
hadden een vooruitziende blik toen ze onze inloopkast opnieuw 
indeelden. Een van de gele stellages is in de opslagruimte geplaatst. 
Een plank is er uit gehaald en vervangen door legstokken. Iedere 
avond slapen de sergeantjes Blauw- en Roodpootje gezellig naast de       jonge zwaluwtjes in het nest 
Gypsy Girls en krielkipje Grijze Fluffy (de Brigade Generaal! Hoe klein ze ook is, ze is volop de baas) op de 
legstok in het gele kastje.  

17 April arriveerden de eerste twee vaste zomergasten in onze opvang: 
de  zwaluwen. Je herkent direct het speciale trillende kwettergeluidje. 
Ons squadron jachtvliegers is Inmiddels uitgebreid tot 10 volwassen 
zwaluwen met vijf nestjes. Het eerste nestje van vijf jonge zwaluwtjes 
vliegt al uit. Met die jonge zwaluwen zijn we heel blij. Er zijn deze winter 
helaas veel boerenzwaluwen in Afrika omgekomen door de droogte 
lazen we in vogelnieuws….Onze Airport Beetgumermolen is een goede 
en veilige plek om jonge zwaluwen groot te brengen. Alles is er: stro, 
klei, water en muggen. Maar tot onze verrassing kwamen er ook nog 
nieuwe vogelgasten:  twee houtduiven. Ze hebben een nest   

nest houtduiven boven stal Rolinda       gemaakt boven de stal van Rolinda…We kunnen dus naast nieuwe 
generaties zwaluwen en mussen ook nog jonge houtduifjes verwachten! Onze vredesduifjes 
 
Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen 
Al een aantal jaren maakten we ons zorgen over het dak van onze loods. Iedere winter als het koud wordt 
glinstert het plafond van het vocht en druipen de druppels water op de vloer. Condens. Dat vocht tast het 
dakhout waar de dakplaten op bevestigd zijn aan. Bij de hevige storm in februari 2022, storm Dudley, was 
ik in de loods bij de paarden. De daklijst aan de voorzijde woei los en je hoorde het angstaanjagende geluid 
van de hevig klapperende dakplaten…Stormen worden steeds heftiger. We zagen door de jaren heen hoe 
het dakhout zwart kleurde door het vocht. Ieder jaar krabden we aangetaste delen weg en schilderden die 
opnieuw. Maar wat gebeurde er óp dat dakhout waarin de schroeven van het dak zitten. Hoever is dat hout 
al verrot en hebben die schroeven nog houvast? Ieder jaar werd ook in de winter de schimmelvorming op 
het plafond erger. Schimmel is ongezond. Voor dier en mens. De oplossing voor het probleem is een 
geïsoleerd dak. Een hele grote en een hele kostbare ingreep. De aanvraag voor de kosten dienden we in 
bij de Stichting Abri voor Dieren en de Stichting DierenLot. Tot onze vreugde kregen we bericht dat ze 
samen de kosten ad € 26.620,= aan ons zullen schenken. Onze heel grote dank daarvoor! Het wordt een 
groot project deze zomer. Uiteraard krijgen jullie in de volgende Nieuwsbrief een uitvoerig verslag. En we 
gaan de media inlichten. De titel van het persbericht is er al: ‘’Onze oude manegedieren gaan uit hun dak!’’. 
Voor nóg een probleem met water krijgen we een schenking: Het verbeteren van de afvoer van ons terrein. 
Daar is al veel aan gedaan maar een zorgpunt was nog de te smalle afvoerbuis die van de put in de 
paddock langs de lange zijde van de loods loopt naar de verzamelput in de wei. De helft van het 
hemelwater van ons dak wordt daarmee afgevoerd. Ook de regenbuien worden steeds zwaarder. Voor de 
vervanging van die afvoer door een buis van 125 mm, plus het maken van een afvoerput onder de kraan in 
het middelste staldeel, krijgen we de benodigde € 3.170,= van de Stichting Leo de Boer. Veel dank voor 
die gift, want ook die verlost ons van veel zorgen…. 
 
 



Werk in en rond onze stallen 
Sinds de NL Doet Dag in maart zijn we – hopend op de 
schenking voor het dak - volop aan de gang gegaan met 
schoonmaak en – schilderwerk in de stallen. Want als dat 
nieuwe dak er komt, wil je ook dat álles er mooi uit ziet. Op de 
rolsteiger worden balken onder handen genomen. Een houten 
wand in het middelste staldeel waar de schimmel in was 
getrokken, is grondig geschuurd en opnieuw gebeitst. De 
inloopkast is volledig gereorganiseerd.  En de kantinewand 
wordt opnieuw in de twee componenten verf gezet.. Vaste 
verzorgers, bestuursleden, maar ook donateurs helpen mee.  
Het slechte weer dwingt tot nog toe alles binnen aan te 
pakken, het buitenwerk kan pas als het droog is. Die vele 
regen zorgde er wel voor dat onze bloembakken met rozen 
prachtig bloeiden  
 
Onze hoefsmeden 
Frederiq Emmerig bekapt sinds Gerard Nielsen in 2022 met 
pensioen ging als vrijwilliger de hoeven van onze oude 
manegedieren. Bij Sandro, die artrose heeft aan zijn 

Donateur Diane de Groot op  de rolsteiger          achterbenen, werd dat te zwaar werk. Frederiq doet alles als  
 
vrijwilliger en dan moet het wel te doen blijven. In overleg met 
Gerard, die mentor is van een jonge hoefsmid, Ese Andela, 
kwamen Ese en Gerard in april Sandro’s hoeven doen. Dat 
ging goed. In Ese’s rustige en ontspannen aanpak herken je 
Gerard’s hand. Een betere mentor kun je niet krijgen. Ese 
gaat ook Pomar, want ook die heeft artrose en Norbert 
voortaan bekappen. Wij zijn heel blij met deze twee goede 
hoefsmeden! Hun namen en telefoonnummers komen op onze 
site www.pensioenpaard.nl bij de rubriek ‘’met dank aan’’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Onze bloembakken vol prachtige rozen. Dank   
          zij de vele regen….  
Sandro in de paddock 
 

De donateursdag 
De donateursdag houden we dit jaar op zondag, 21 juli 2024. Vanaf 15.30 uur zijn jullie van harte welkom! 
Wij zorgen voor hapjes en drankjes. Mail even of je komt en met hoeveel personen.  
 
De volgende Nieuwsbrief 
Eind september ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief. Met natuurlijk: het nieuwe dak! Hoe het onze 
pensionado’s gaat. De donateursdag en alle verdere nieuws. Ieder een fijne (en graag mooie!) 
zomervakantie toegewenst en graag tot ziens in onze opvang 
 
Met vriendelijke groet, 
Ineke de Groot 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.  
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden. Inschr.nr. KvK: 01107267.  
Rekeningnummer: Triodos Bank. IBAN NL87 TRIO 0390 2118 18  
www.pensioenpaard.nl.  e-mail: info@pensioenpaard.nl. Tel.  058 – 2 12 45 25 


